
l.s.,

hierbij sluit ik aan bij de 2561 reeds ingediende zienswijzen, met dezelfde argumenten.

belangrijke punten:

* jagers beheren een eigen jachtterrein, naar beste kunnen en weten

* er is geen jager die z'n veld ‘leegschiet’

* de oorzaken van het teruglopen van de stand van wildsoorten liggen niet bij de jacht, zie boven, 
maar bij andere factoren, o.a.:

- de manier waarop we landbouw/veeteelt bedrijven (in de afgelopen 40 jaar is 75% van de 
insectenpopulatie verdwenen, 90 % van ons oppervlaktewater is verontreinigd (Nl. scoort het 
slechtst in de EU!), onze bodem is finaal kapot gemaakt door overbemesting en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen.

- als we kijken naar de weilanden (waar de meeste hazen 'wonen'): in het vroege voorjaar begint de 
weidesleep: alle jonge hazen en eerste legsels van weidevogels worden daarbij vernietigd; daarna 
volgt de bemesting, bij het inslepen van de drijfmest blijft ook geen jong dier, nog legsel heel. Daarna 
volgt het maaien, niets overleeft deze actie, ook de jonge reekalfjes niet. daarna volgt het schudden 
(zelfde resultaat). en dat gaat het hele seizoen zo door.

- wat dit overleeft wordt nog belaagd door predatoren: de stand van de roofvogels is hoger dan ooit 
(prima!), ooievaars (idem), reigers, kraaien, een uitbundige vossenstand, een toenemende 
steenmarterstand. Het jonge spul is kansloos, de bodembroeders al helemaal.

- nog een voorbeeld: de stand van de wilde eend is ook achteruitgegaan, de afgelopen 30/40 jaar. 
Jonge pullen leven van insecten, als die niet meer in de sloten voorhanden zijn, verhongeren ze. 
Opvallend is dat er veel meer woerden rondvliegen dan eendjes (vrouwelijk). Jagers bejagen alleen 
nog maar woerden, om die reden. En dat die eendjes in aantal afnemen, komt omdat ze op het nest 
gepredeerd worden. 

* kortom, stop met onzinnige regelgeving mbt de jacht, jagers zijn prima in staat zelf te bepalen wat 
goed is in hun revier.

* zorg voor een beter milieu, ook in de landbouwgebieden, verbied het gif, doe iets met de veel te 
intensieve landbouw, de stikstof, de mest. Dat snijdt hout, is beter voor de natuur, de aarde, de 
bedding waarin we wonen en leven.

* politiek is het natuurlijk makkelijk en pijnloos om zieltjes/stemmen te winnen door een groep van 
ca 30.000 jagers publiekelijk buiten spel te zetten om een veel grotere groep die vaak onbekend met 
wildbeheer tegemoet te komen. 

kortom doe het niet, en doe het beter.

wens u wijsheid en succes, onze aarde verdient het, Jelke Fokkinga


