
Uitgestorven hazenpeper


Een traditioneel stoofgerecht gerecht vanuit de Nederlandse keuken echter wanneer bereid met 
hazen vanaf Nederlandse bodem wellicht binnenkort uitstervende volgens sommige personen en 
vereniging in onze maatschappij. Nu hanteer ik vanuit beginsel geen oeroude data van net na de 
oorlog, heb geen persoonlijke agenda maar ga ik liever uit van mijn vijf centen boerenverstand en 
de dingen die ik actueel zie. 


Jaren geleden heb ik na een tijd mijn zakgeld te hebben gespaard en warmtebeeld camera 
gekocht voor het spotten van wild gedurende de nacht. Ik kan u zeggen, er ging een wereld voor 
mij open. Alsof iemand plots het licht aan deed, geen muis kon zich meer verstoppen, echt alles 
was zichtbaar, ook de haas. Persoonlijk denk ik dat door de verstedelijking meer en meer dieren 
vooral nachtdieren zijn geworden (als ze dat al niet waren) aangezien wij als mensen steeds meer 
en meer een verstorende factor zijn in ons cultuurlandschap. Is het geen bebouwing dan is het 
wellicht toerisme maar het word steeds drukker op plekken waar het in mijn jeugdige jaren lekker 
rustig was. En laten we eerlijk zijn, iedereen weet toch dat de haas voornamelijk een nachtdier is, 
toch? 


Maar hoe zit dat nu met die haas, zijn er nu echt zo weinig of zouden ze niet als “gevoelig” 
aangemerkt hoeven te worden als hazen vleugels hadden en overdag volop te zien waren? Vanuit 
het boerenverstand vraag ik mij toch zeer af waarom de politiek blind vaart op tevens bijvangsten 
van dieren liefhebbers die toch echt vaker de lucht in kijken dan op de grond. Begrijpelijk dat de 
gevleugelde natuur liefhebbers tijdens daglicht hun hobby met plezier uitoefenen echter is het 
wellicht een idee om tijdens de jaarlijkse bingo een warmtebeeld te verloten. Mensen ik kan u 
zeggen, zet de TV in de avond uit en ga naar buiten; in het donker gaat er een wereld voor u open 
met een warmtebeeld. Nu wil ik niet sarcastisch zijn naar mede natuur liefhebbers echter laten we 
nu eens nuchter nadenken en relativeren. Overdag zijn er geen bergen hazen te bespeuren, zelfs 
niet in het rust gebied van een van onze grotere terreinbeheerders van Nederland, daar waar ik, in 
het jachtveld aangrenzend,  met regelmaat plaats mag nemen in de kansel van een medejager die 
wij helpen. Maar zodra het licht buiten uitgaat dan lijkt het wel of iemand de deur open zet en 
komt alles naar buiten. Vanaf de hoogzit verschijnen er van alle kanten grote en kleine “witte" 
dieren in mijn warmtebeeld. Op een gemiddelde avond tel ik tussen de 18 en 26 hazen op 
ongeveer 7 hectare wat rondom de kansel ligt. Nu ben ik geen ecoloog of wetenschapper maar 
iets zegt mij dat dit toch een mooie gezonde stand is waar al jaren lang, elk jaar weer, met gezond 
verstand uit geoogst word.


Een maand of wat geleden vertelde mijn jacht maat dat het toch maar een keer moest gebeuren. 
Als hij er nog aan denkt dan voelt hij de “pijn aan zijn rib” nog steeds echter hij kreeg er een zeer 
mooie Zeiss warmtebeeld voor terug. Al gelijk de eerste avond ontving ik een berichtje dat ik toch 
maar eens moest gaan kijken in het land temidden van een redelijk volgebouwde woonwijk, dit ga 
je niet geloven. Nadat ik wat beeldmateriaal van mijn jachtmaat ontving wilde ik dit toch echt even 
met eigen ogen zien. Geen woord gejok maar toch had ik liever beeldmateriaal voor dit artikel van 
overdag. De volgende dag aan het einde van de werkdag terug gekeerd en ja hoor, ze waren er 
nog. Ook de dagen en weken erna en ze zitten er nu nog elke dag. Ongetwijfeld is dit onbekend 
terrein voor de vele Tweede Kamerleden en wonen er ook geen leden van de Partij van de Dieren 
in of rondom deze gemeente in de provincie Utrecht want dan hadden ze wellicht verder gekeken 
dan hun neus agenda lang was. Hazen, veel hazen, heel veel hazen, te veel om op 1 foto te 
krijgen maar ik telde er 32 op ongeveer 2500 m2. De bijvangst van onze gevleugelde vrienden lijkt 
een bepaalde agenda te dienen en vervolgens loopt iedereen er als een kip zonder kop achteraan 
zonder zijn huiswerk te doen, het is iets van de 21ste eeuw lijkt wel.


Zoals onze medejager Alexander van Oranje Nassau altijd spreekt op de 3de dinsdag in 
september zou ik willen vragen; 


Beste beleidmakers van Nederland; 

ten aanzien van onze gecreëerde natuur, het behoud van alles wat daarin leeft tezamen met het 
toch historisch bewezen belangrijk onderdeel jacht & beheer, gebruik u gezond verstand. Omarm 
jacht & beheer en kijk hoe we elkaar kunnen aanvullen met als gezamenlijk doel; de natuur en 
alles daarin. Jagers spenderen veel tijd en energie in de natuur, hebben veel kennis in huis, 
streven voor een goede balans en doen veel meer dan af en toe een kromme vinger maken. Doe u 



huiswerk, neem niet klakkeloos aan, laat u niet foppen maar hoor en wederhoor. Dien en 
respecteer de natuur als van oudsher en niet anno 21ste eeuw naar mogelijke eigen gewin van 
agenda’s.


En voor sommige vanachter het bureau; ik sponsor graag een paar laarzen en nodig u uit om te 
zien wat buiten speelt waar de hazen lopen, ik heet u van harte welkom en vele mede jagers met 
mij. Niets gaat boven een eerlijk, gezond, lokaal en milieu vriendelijk geoogst stukje vlees waarbij 
het dier van een prachtig leven heeft genoten in onze natuur al is deze door ons gecreëerd.



