Geachte Minister,

Ik heb begrepen dat u voornemens bent om de jacht op de hazen te sluiten.
Als zoon van een jager ben ik ’s nachts diverse keren mee geweest met mijn vader om wild te tellen.

Dus ook het aantal hazen hebben we geteld. Het haas is een dier die je overdag niet echt tegen zult
komen maar ’s nachts leeft.

We rijden dan rond en met behulp van een warmte beeld camera zijn dan de hazen goed te tellen.
Mijn mening is dat het aantal hazen echt niet is afgenomen maar zelfs toegenomen.

Dat er dan met kerst een heerlijk stukje wildbraad op tafel staat zal u neem ik aan wel niet verbazen.
Het is het eerlijkste stukje vlees wat je maar kunt krijgen, zonder toediening van bv. antibiotica.
Jagers zijn toch de oren en ogen in het buiten gebied en echt wel weten waar ze over praten.

Ik zou u willen vragen om nog eens goed na te denken véér u een besluit neemt en de energie en tijd
die de jagers in de natuur stoppen eens gaat waarderen en niet te demotiveren.

Groeten een bezorgde en teleurgestelde zoon



