
Het haas is er niet voor de jager,  
De jager is er voor het haas.  
 
Uwe Excellentie, Geachte mevrouw van der Wal-Zeggelink, Beste Christianne,    
 
Dit waren de woorden van mijn opa toen hij, inmiddels bijna 40 jaar geleden, zijn geweer aan mij 
overhandigde.  
Mijn opa was een wijs man.  
Het haas stond symboliek voor de jacht.  
Daar moet je wat voor doen.  
Van beschermen tegen predatie en stroperij, tot bijvoederen in de toen nog wel eens strenge 
winters.  
Maar laat de stand op bepaalde plaatsen niet te hoog oplopen, anders krijg je schade aan gewassen 
en sterfte door ziektes.  
De tijden zijn veranderd, je moet er nu weliswaar veel meer voor doen, maar het principe blijft 
hetzelfde, je moet blijven beheren.  
 
De hazen hebben zich naar omstandigheden goed aangepast aan de veranderde situatie.  
Schaalvergroting in de landbouw, steeds intensievere infrastructuur voor de mens, almaar 
toenemende recreatiedruk (vooral met honden) op het buitengebied hebben ervoor gezorgd dat het 
haas zich meer en meer moest terugtrekken in steeds kleiner wordende leefgebieden. Predatoren 
kunnen ze daar makkelijker vinden, dus doet het haas er nog een schepje bovenop: Het komt meer 
en meer na zonsondergang pas tevoorschijn.  
Wij beheren met onze jachtcombinatie van 4 jagers zo’n 800 ha. Daarin hebben we een gemiddelde 
voorjaarstand van 130 hazen en 250 konijnen.  
Ik heb een aantal jaren geleden voor de aardigheid eens een schatting gemaakt hoeveel tijd we met 
z’n vieren ongeveer per jaar besteden aan jacht gerelateerde activiteiten. Ik schrok er zelf van en 
kwam uit bij grofweg 1500 a 1800 uren. Dat is bijna 1 fte.  
Het is natuurlijk moeilijk exact uit te rekenen, want wat tel je dan wel en niet mee.  
Een aanzienlijk deel van de tijd gaat tegenwoordig ook op aan alle bureaucratische handelingen die je 
moet verrichten om überhaupt te mogen jagen, beheren en bestrijden.  
 
Dit alles hebben we ervoor over om volgens het “wise use”- principe ‘n haas voor de Kerst te mogen 
oogsten.  
Maar hoe lang nog, is nu de vraag?  
 
Mag ik daartoe afsluiten met een wijze raad:  
 

Houd u de jagers in ere,  
Dan bewijst u de hazen een grote dienst.  
 
Met vriendelijke jagersgroet,  
H.H.A. Lemmen  
 
  


