
De wijze waarop dit besluit erdoor is gejast klopt van geen kant. 
Dit veroorzaakt alleen maar verrukking bij diegene die "hem" mogen afschieten. Wat op 
zichzelf al zeer narcistisch en bedenkelijk is. Deze "hobby", het jagen, past niet meer in deze 
tijd en vernieuwde samenleving van nu. Moet verboden worden. En alleen de 
natuurbeschermers en die dierenartsen mogen nog bij uitzondering op dieren schieten. 
Tegenwoordig zijn er tal van andere mogelijkheden om "een probleem" op te pakken. Zoals 
het wegvangen. Daarnaast is het schandalig dat er wild moet worden weggeschoten om 
gewassen te beschermen i.p.v. die velden te omheinen. De vos, jakhals, marterachtigen, 
roofvogels en wolven worden gedwongen om de makkelijke prooien te gaan vangen die 
achter een enkele omheiningsdraadje staan en geen kant op kunnen. Dit geldt ook zeer 
zeker voor de omheinde (ook zoiets raars, omheinde) natuurgebieden zoals de Veluwe en 
oostvaardersplassen.  
En geldt ook voor de wegen, gelukkig  zie je daar al veel vooruitgang en rsterss langs staan. 
Men zou er goed aandoen doen de natuur beter toegankelijk te maken zodat het wild door 
kan stromen naar onze buurlanden. 
De natuur is niet maakbaar!! 
 


